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lk jaar maakt Stichting
ERoemenié Manna een be-

zoekreis. We bezoeken
dan alle gezinnen. Deze keer
konden Bert en Els de reis ma-
ken. Dat was hen al vier jaar niet
meer gelukt door tal van om-
standigheden. Joop en Ria kon-
den gelukkig waarnemen. Het
werd een mooi weerzien met
‘onze’ gezinnen. Maar ook was
het gastvrije verblijf bij Vasile
en Sofia weer hartverwarmend.

GOEDE KEUZE

et de Dacia werden we
bij de gezinnen ge-
bracht. We hadden hem

nog niet ‘gevoeld’. Maar de ken-
nismaking verliep prima. Het
blijkt in de praktijk de goede
auto te zijn die ons steun en

toeverlaat, Vasile en Sofia heb-
ben gekozen.

KENNISMAKEN

e maakten kennis met
nieuwe gezinnen. Die
konden we gaan helpen

omdat we een paar gezinnen
konden loslaten. Dat loslaten
doen we pas als er voldoende
steun is in de omgeving van het
gezin. Soms maakt een ouder-
domsuitkering net het verschil
waardoor Manna kan afhaken.
We schreven daarover in de vo-
rige nieuwsbrief.

PITTIGE ERFENIS

n het nieuwe gezin dat we
Ivorige Nieuwsbrief noem-

den is veel te doen. We kre-
gen tijdens de reis de kans om
wat meer door te praten. De
moeder kan dus niet lezen en
schrijven en heeft een niet bege-
renswaardig verleden. De man

We hadden een paar aardigheidjes bij ons tijdens dit bezoek. De jongen is
onder de indruk!

i

heeft zich over haar ontfermd
en werkt bij een autowasserette.
We hoorden afgelopen jaar dat
ze ineens een huis hadden ge-
kregen in Timisoara. Dat huis
blijkt een voormalig autoservi-
cebedrijfje te zijn dat is “omge-
klust” tot een plek waarin je min
of meer kan wonen. Het pandje
is van zijn baas, ze mogen er
gratis wonen. Maar hij krijgt
dan geen salaris verder. Echter,
vorige week werd de man ont-
slagen. Hals over kop moesten
ze verhuizen naar een flatje. We
helpen nog maar even...

e bezoeken een twee weke-
2 lijkse kring-bijeenkomst
in een kerk. In deze kring
komen mensen die tussen wal
en schip dreigen te vallen. On-
der leiding van enkele mensen
van de kerk, waaronder Vasile
en Sofia, hebben ze dan een ge-
zamenlijke maaltijd en er wordt
uit de Bijbel verteld. Op de
kring wordt de vrouw ook ge-
holpen om met een mobiele te-
lefoon om te gaan. Ze leren haar
hoe om te gaan met spraakcom-
mando’s waardoor ze toch een
beetje mee kan komen.

GEEN VOORZIENINGEN

egin 2023 kregen we nog
Been hulpverzoek voor ie-

mand van de kring. Voor
een vrouw die haar eerste kind
kreeg op haar 15¢ en nu woont
met haar drie kinderen in een
laag huisje, midden tussen de
flats. Het huisje heeft echter
geen aansluiting op water en
andere voorzieningen. Voor
elektriciteit ligt er één zonnepa-
neel met een accu. Daarmee kan
ze bijvoorbeeld haar telefoon
opladen. Voor de avond is er
een aggregaat, maar die lust
nogal wat brandstof. Dus die
blijft zo veel mogelijk uit. De
kinderen vertelden dat ze best
graag tv wilden kijken... Ge-
kookt werd er buiten onder een
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afdak. Natuurlijk met een gas-
fles. Dat zal komende winter
wel naar binnen verhuizen.
Toen we er waren bleek de hout-
kachel kapot te zijn. Gelukkig
heeft de kring dat probleem op-
gelost. De kring vroeg wel aan
Manna of wij voor winterhout
konden zorgen! En dat is gere-

geld.

‘WIE SPONSORT?

et huisje is ook dankzij
Hﬁjne hulp uit de kring

netjes vanbinnen ge-
maakt. De vrouw wil heel graag
gaan werken. Haar jongste kind
echter kan nog niet lang zonder
de moeder en is dus overdag
nog thuis. De jonge vrouw staat
er alleen voor met een zeer lage
uitkering. De vader is helaas
aan lagerwal geraakt en moet
eerst een straf uitzitten. Vasile
en Sofia houden goed contact
met haar. We sponsoren dit ge-
zin voorlopig voor “rekening
Manna”. Maar als U zegt: “dit
wil ik (gedeeltelijk) gaan doen”,
laat het ons weten. We geven
hen €100 per maand. Van harte
aanbevolen!

Wie gaat helpen?

WONINGNOOD

r'was nog een nieuw gezin.
EHet is de getrouwde doch-

ter van een gezin dat we
afgelopen jaar konden loslaten.
Inmiddels heeft ze 4 kinderen
en de man werkt dag en nacht
en in het buitenland om geld bij
elkaar te sprokkelen voor een
huis. Een huis? Ja, want ze wo-
nen, eten en slapen nu in een
achterkamer bij de vader van de
man met zijn zessen in één ka-
mer. Achter dit huis is ruimte
om eventueel zelf een huis te
bouwen. Dat plan is dan ook op-
gevat en gestart. Het fundament
is al gelegd! We denken dat het
goed is om hen te helpen door
ze maandelijks te sponsoren.
Gelukkig hebben we sponsors!

WAT EEN NIEUWS!

e werden super verrast
op deze reis. We be-
zochten Edy en hij ver-

telde met grote vreugde dat hij
een vriendin had en dat ze zo
snel mogelijk wilden trouwen!
En dat is toch wel bijzonder.
Immers, Edy heeft door zijn
ziekte geen benen meer en is
aan de rolstoel gebonden. Ook
zijn gezondheid is broos. Wat
een wonder dat er een prachtige
vrouw is die samen met hem
verder door het leven wil gaan!

Het kersverse paar. In de tweede
week van november zijn ze
getrouwd!

BUDGET

e keken ook in de su-
permarkten. En dan
schrik je. Want in dit

lage-lonen-land zijn de prijzen
vaak hoger dan in Nederland!
Het minimumloon in Roemenié
is omgerekend €600, €800 in
de bouw. Onlangs berekende
een soort van Roemeens Nibud
dat een gezin met 2 kinderen
€2000 per maand nodig heeft.
We weten dat ‘onze’ gezinnen
door de sponsoring de €600
maar net aantikken.

e deden dit jaar dus
weer van alles wat we al
jaren deden samen met

U: we sponsorden, we konden
winterhout geven, we konden
een kettingzaag laten repare-
ren, kerstpakketten en paaspak-
ketten geven en van alles doen
wat verder op ons pad kwam.
Vasile en Sofia waren daar altijd
onmisbare schakels in. Maar U
als sponsor bent ook onmisbaar
in dit werk. Een werk dat we
niet persé in Roemenié€ zouden
hoeven te doen. Het is echter zo
gelopen, we doen dit werk zoals
het is geleid. En dit werd ons
weer duidelijk tijdens de reis:
We kunnen nauwelijks

inschatten wat U met Uw bij-
dragen aan rijkdom in deze ge-
zinnen brengt!

e kerst is weer onderweg.

We geven dan wat extra

geld en natuurlijk weer
kerstpakketten. Helpt U weer
mee?

We wensen U allen gezegende
feestdagen!

ALGEMENE INFO

Is u het werk in Roemenié
Adoor Stichting Manna wilt

steunen, dan kan dat.
Misschien door een gezin finan-
cieel te sponsoren? Elke maand
maakt u dan geld over aan
Stichting Manna (meestal
€25,00 of €50,00). U ontvangt
van Manna een foto van “uw”
gezin en het adres. Minstens
éénmaal per jaar ontvangt u van
Manna een bezoekverslag met,
indien mogelijk, foto’s daarvan.
Als u zich liever niet vastlegt
aan een maandelijkse vaste gift,
dan stellen wij natuurlijk ook
eenmalige giften op prijs. Die
kunnen we gebruiken voor ex-
tra ondersteuningen of voor de
bezoekreizen. Specifiek kunt u
ook aangeven waarvoor u wilt
geven. Kijk daarvoor dan bij de
aandachtspunten. Wanneer u
geen specifiek doel aangeeft zul-
len we uw gift gebruiken daar
waar hij het meest nodig is.

DE PUNTEN:

m Ondersteuning voor de win-
terbrandstof

m Eind van het jaar weer de
Kerstpakketten!

m HELPT U MEE?
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Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!




